
JUBILEUMNIEUWS
Beste ouders en verzorgers,
 
De Emiliusschool is gestart op 1 september 1960. De school werd opgericht op
initiatief van de paters van de Congregatie van de Heilige Harten, met als doel
kinderen met een lichamelijke beperking passend onderwijs en zorg te
bieden. Bijzondere namen werden er toen gebruikt om de leerlingen te
typeren. Daarin is gelukkig veel veranderd.
 
In de beginjaren startte de school met enkele klassen, sterk verbonden met de
naastgelegen revalidatievoorziening Zonhove. Hierdoor konden onderwijs en
medische zorg nauw samenwerken, wat in die tijd vernieuwend was. In de
jaren ’70 en ’80 groeide de school, zowel in leerlingenaantal als in expertise.
Naast onderwijs kregen leerlingen steeds meer therapieën (fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie) geïntegreerd aangeboden binnen de schooldag.
 
Vanaf de jaren ’90 verschoof de focus naar het onderwijs voor leerlingen met
een (ernstig) meervoudige beperking (EMB). Daarin hebben wij ons
gespecialiseerd o.a. met expertise op het gebied van ondersteunde
communicatie en ICT. Het opkomen voor de doelgroep en nieuwe innovaties
mogelijk maken, lopen als een rode draad door de geschiedenis van de school.
 
65-jaar Emiliusschool: een geschiedenis van meer dan zes decennia waarin
onderwijs, zorg en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. Waarin talloze
leerlingen de kans hebben gekregen om hun mogelijkheden te ontdekken en
zich te ontwikkelen. Dit benadrukt ons motto: Elk kind verdient de kans op
onderwijs.

Om dit te vieren hebben we een speciaal feestprogramma voor de leerlingen,
ouders, brussen, oude leerlingen, oud personeelsleden en het team. Het is een
mix van gezamenlijke soorten activiteiten met cultuur, sport en spel en elkaar
ontmoeten. We wensen iedereen veel plezier en een fijn feest toe.
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VOORWOORD

Naast dit krantje, waarin alle informatie over de verschillende
        tijden staat, worden ouders ook op de hoogte gehouden 
          via Social Schools of Parro. Via de klas kan bovendien 
              extra informatie worden gedeeld wanneer een 
                 bepaalde activiteit dichterbij komt, dus houd deze
                      communicatie goed in de gaten.



KALENDER



FEESTELIJKE OPTOCHT EN MUSICAL
dinsdag 23 september

Dit jaar maken we er een extra bijzondere dag van! We trappen
af met een vrolijke optocht door de school. Leerlingen en
personeelsleden lopen samen mee, feestelijk gekleed en vol
energie. Het wordt een kleurrijke en levendige stoet, gevuld met
muziek, beweging en vrolijkheid – een perfecte start van onze
feestdag!

Na deze feestelijke optocht sluiten we de dag af met onze
traditionele musical, waarin onze geliefde schoolfiguren centraal
staan:

Emiel – ons vriendje én de bewaker van de school, altijd
herkenbaar en het vertrouwde schoollogo.
Woesie – de denker van de groep, nieuwsgierig en
bedachtzaam.
Dinkie – de voeler, die zorgt voor warmte en verbondenheid.
Wawillie – een echte spring-in-’t-veld, altijd klaar voor
beweging en plezier.
Pietepaf – met zijn vrolijke energie maakt hij het geheel
compleet.

Dankzij hun avonturen wordt het ook dit jaar weer een
herkenbare, kleurrijke en feestelijke voorstelling, vol muziek,
verbeelding en verbondenheid. De combinatie van een vrolijke
optocht en een sprankelende musical zorgt ervoor dat deze dag
een onvergetelijk feest wordt voor de hele school!



THEATERVOORSTELLINGEN VAN DE LACHENDE ZON

Amigo
Ik zou je in een doosje willen doen

Een voorstelling over vriendschap en verbinden. Elco en
Margo nemen je mee in hun muzikale wereld vol
kartonnen dozen en fabeldieren. Vanaf het allereerste
moment doen we het samen: het is prachtig om te zien
hoe de kinderen, hun begeleiders, ouders en vrijwilligers,
onze fabeldieren en de spelers direct samenspelen en
contact maken.
 
 Maandag 29 september 

Concert 1: Dinkie 1 + Dinkie 2
Concert 2: Dinkie 3 + Dinkie 4
Concert 3: Dinkie 5 + Dinkie 6

10.00-10.45
11.15-12.00
12.15-13.00

vrijdag 3 oktober
Concert 1: Wawillie 1 + Wawillie 2
Concert 2: Wawillie 3 + Wawillie 4

10.00-10.45
11.15-12.00

Druppels
In de tuin of huiskamer, met alleen eigen bewoners en
begeleiders, geven we een verfrissend concert. Met
individuele aandacht voor iedereen. Water is vloeibaar en
beweegt mee en dat doen wij ook.

donderdag 25 september
Concert 1: Emiel A + Emiel B
Concert 2: Emiel C + Dinkie A

10.00-10.45
11.15-12.00

Beestachtig Vrolijk
Een swingende voorstelling. De afgelopen jaren heeft De
Lachende Zon veel liedjes gemaakt speciaal voor mensen
met een grote zorgvraag. Ook de Vieze gasten doen mee,
dat zijn handpoppen die sloeberen, scheten en boeren. We
gooien met strandballen en spelen met ritme. Iedereen
kan meedoen, aansluitend bij de eigen mogelijkheden en
wensen: zingen, klappen, dansen, dierengeluiden maken.  
 
Donderdag 2 oktober

Concert 1: Woesie 1 + Woesie 2
Concert 2: Woesie 3 + Woesie 4
Concert 3: Pietepaf
Concert 4 Wawillie 5

10.00-10.45
11.15-12.00
13.15-13.45
14.15-15.00

Wij nodigen u van harte uit om samen met uw kind een bijzondere voorstelling van De Lachende Zon. U
en uw kind(eren) kunnen genieten van drie vrolijke en muzikale voorstellingen: Amigo – Ik zou je in een
doosje willen doen, Druppels of Beestachtig Vrolijk. Deze voorstellingen zitten vol muziek, spel en
interactie en 
zijn speciaal gemaakt om samen plezier te beleven. Het is een mooie gelegenheid om dit 
samen met uw kind te ervaren en mee te doen met zang, dans en spel. 
Wij hopen u daar te ontmoeten!
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BEAUTY EN GALADAG
vrijdag 26 september

Op vrijdag 26 September gaan we de leerlingen in de schijnwerpers zetten.
Deze dag staat in het teken van een beauty- ochtend en galabal.
Tijdens deze beauty ochtend worden de haren in de krul gezet, nagels gelakt en make-up opgedaan. Mocht uw
kind ergens allergisch voor zijn, laat dit dan even aan het klassenpersoneel weten. Wanneer er leerlingen zijn die
dit niet prettig vinden dan kunnen zij op een rustige plek een heerlijke handmassage krijgen.
Het zou fijn zijn als jullie die dag de mooiste kleren meegeven zodat ze s’middags kunnen “shinen" op de rode loper
en prachtig op de foto kunnen! En.....daarna een dansje kunnen wagen op de dansvloer!



REUNIË
woensdag 1 oktober

Dit jaar bestaat de Emiliusschool 65 jaar! Een bijzondere mijlpaal die we graag samen willen
vieren met iedereen die in de afgelopen decennia deel heeft uitgemaakt van onze school.
Daarom organiseren we een feestelijke reünie voor oud-leerlingen en oud-personeelsleden.
Een middag vol herinneringen ophalen, oude foto’s bekijken en natuurlijk gezellig bijpraten.

 We willen zoveel mogelijk oud-leerlingen en oud-personeelsleden bereiken. Wilt u ons helpen?
Stuur deze uitnodiging gerust door naar klasgenoten, collega’s of andere bekenden die ook
verbonden zijn geweest aan de Emiliusschool. Samen maken we er een onvergetelijke dag van!

Oproep:



GE KUNT DE BOOM IN

Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober Donderdag 9 oktober

9.45-11.00 Dinkie A 9.45-11.00 Dinkie 4 9.45-11.00 Dinkie 5

11.00-12.15 Dinkie 1 11.00-12.00 Wawillie 4 11.00-12.15 Dinkie 6

13.00-14.00 Dinkie 2 12.00-13.00 Wawillie 1 13.00-14.00 Wawillie 5

14.00-15.15 Dinkie 3
14.00-15.15 Wawillie 3 en  

              Wawillie 2

dinsdag 7 oktober, woensdag 8 oktober en donderdag 9 oktober

Tijdens de komende sportdag krijgen onze leerlingen een unieke ervaring: zij doen mee aan
Inclusief Klimmen van Natuurlijk klimmen. Dit is een bijzondere activiteit waarbij iedereen,
ongeacht mogelijkheden of beperking, veilig kan deelnemen. Onder professionele begeleiding
ontdekken de kinderen hun eigen kracht, werken ze samen en beleven ze plezier in de natuur.

Sportdag Dinkie- en Wawillieklassen

                                                                        In het plaatje hieronder zijn de klimbomen aangeduid met een X.

Let wel: Tijden en invulling zijn allemaal onder voorbehoud van het weer en mogelijkheden

Wil je graag zien hoe je zoon of
dochter de boom in gaat? Kom
dan gerust kijken op het tijdstip
dat zijn/haar klas aan de beurt is



KICK IT ROLSTOELVOETBAL EN RECORDSHOW

Dinsdag 7 oktober Kick-IT

9.30 - 10.15 Woesie 1

10.15 - 11.00 Woesie 2

11.00 - 11.40 Emiel A + C

11.40 - 12.20 Emiel B + Pietepaf

12.45 - 13.30 Woesie 3

13.45 - 14.30 Woesie 4

14.30 - 15.15 Penaltyschietbokaal

Recordshow

dinsdag 7 oktober en donderdag 9 oktober

Voetballen vanuit je rolstoel.
De Voetbalschieter is een innovatief concept, ontwikkeld door Tech2Play. Met dit hulpmiddel
kan je vanuit de rolstoel eenvoudig een bal vastklemmen en vervolgens wegschieten. De
schietkracht en snelheid zijn instelbaar, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan
meespelen en zichzelf kan uitdagen.

Sportdag voor emiel, woesie en pietepafklassen
Kick-it rolstoelvoetbal

Onder een dikke laag stof hebben we het
Emiliusrecordboek gevonden. Fantastisch om te zien wat
voor mooie, sportieve, grappige records hier allemaal in
staan. Nog leuker is het om deze records te verbreken of
een nieuw record op je naam te zetten. Alles kan en alles
mag.... inspiratie nodig.... kom gerust een keer door het
oude plakboek bladeren. 
Grijp je kans en vereeuwig jezelf in het Emiliusrecordboek.

Je bent van harte welkom om aan te sluiten
bij de klas van je zoon of dochter tijdens

deze twee activiteiten



HAPPEN, STAPPEN, ROLLEN EN DOLLEN
vrijdag 10 oktober


